
   

juli/aug. 2023 Dubbelnummer
Een aantal jaren geleden 
maakte ik een rondrit door 
het uiterste noordoosten 
van Duitsland en trof daar, 
zoals het een goede Duitse 
stad betaamt, een Goethe 
Schule. 
Bijgaand plaatje is een 
stukje gevelversiering 
in baksteen (er zaten vijf 
zulke vierpassen op een 
rijtje, maar ik heb er voor 

de gelegenheid van dit juli/augustusnummer maar twee uitgeknipt). 
Zoekend naar citaten van Goethe vond ik een lijst van wel driehonderd stuks. Teveel dus, 
maar gelukkig was deze ene er ook bij: “In de beperking toont zich de meester.” Daar laat ik 
het nu maar bij, en ik wens u een goede vakantieperiode!
Wim Wattel

Ueckermünde, West-Pommeren, Duitsland

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
Programma 2023-2024 – 1e deel t/m november 2023
(2e deel januari t/m april 2024 volgt in de Vierpas van september a.s.)
26 september 2023
De heer Jan van Damme (Oostburg, 1956) studeerde geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Hij studeerde samen met zijn echtgenote Nicolette van Neste 
in 1983 af met een scriptie over de Belgische Opstand in Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1830-
1839. Na enkele jaren als deeltijder te hebben gewerkt op het Documentatiecentrum 
van de toenmalige Provinciale Bibliotheek werd hij in  1984 verslaggever bij de PZC, 
Provinciale Zeeuwse Courant. In de loop van de jaren schreef hij over onder andere 
provinciale politiek, historie, literatuur en was hij een aantal jaren hoofd van de afdeling 
‘bijlagen en katernen’. De jaren tot zijn (iets vervroegd) pensioen in 2022 schreef 
hij een wekelijkse column op woensdag. Zijn serie zaterdagartikelen over Zeeuwse 
buurtschappen verscheen eerder dit jaar gebundeld onder de titel ‘Het andere Zeeland’. 
Sinds 1 januari 2023 is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift Zeeland van het KZGW, 
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
De titel van de lezing is:
De (Zeeuwse) krant als spiegel van de samenleving
De Middelburgsche Courant was in 1758 één van de eerste nieuwsbladen in Nederland. 
Het was een krant waarin de lading van de thuisvarende Oost-Indiëvaarders werd 
vermeld. Ook de schipbreuk van de Woestduin in juli 1779 voor de kust van Walcheren 
haalde de kolommen. In 1984 deed Van Damme als net in dienst getreden reporter 
verslag van de met een lading uranium gezonken Mont Louis, het schip dat na 
een aanvaring met de veerboot Olau Brittannica voor de kust van Oostende in de 
golven verdween. De opkomst van andere regionale titels komt aan bod, evenals 
het verdwijnen daarvan in de loop van de twintigste eeuw. De geschiedenis van de 
verzuiling en die van de kranten vertonen ongetwijfeld paralellen. In de lezing wordt 
ook aandacht besteed aan de krant in het huidige digitale tijdperk. Het bijna overal en 
altijd beschikbare internet heeft de laatste jaren een geduchte invloed gehad op de 
nieuwsvoorziening. Heeft de papieren krant nog toekomst? En vindt u het van belang 
dat de provinciale en plaatselijke nieuwsvoorziening betrouwbaar en sterk in de lucht 
wordt gehouden?  (zie voor het vervolg van het programma pagina 7 en 8)

Fijne 
zomer!
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Kerkdiensten

2 juli 2023
Ds. Chris Kors

9 juli 2023
Ds. Hans le Grand

16 juli 2023
Ds. Aries van Meeteren

23 juli 2023
Ds. Joyce Rondaij

30 juli 2023
Ds. Joep de Valk

6 augustus 2023
Ds. Annemike 
van der Meiden

13 augustus 2023
Ds. Foekje Dijk

20 augustus 2023
Rev. Dirk van Leeuwen

27 augustus 2023
Ds. Ineke de Feijter

3 september 2023
Ds. Erik Jan Tillema

10 september 2023
Ds. Alleke Wieringa

17 september 2023
Ds. Wilma Hartogsveld

24 september 2023
Ds. Jan Berkvens

Vanuit het bestuur

Algemene ledenvergadering
Op 31 mei jl. hebben wij de gecombineerde gemeenteavond/algemene ledenvergadering 
gehouden. Dit was voor de eerste keer dat wij formeel als wijkgemeente, leden van de 
Vereniging Koorkerk en de leden van de RGMZ gezamenlijk vergaderden. Het is nog 
even zoeken naar de juiste formule hoe wij de verantwoording als één geheel kunnen 
brengen, zonder voorbij te gaan aan kerkordelijke of statutaire vereisten. Los van een 
aantal aandachtspunten kunnen we terugkijken op een goede vergadering waarin de 
aanwezigen de bestuursverslagen 2022 en de jaarrekeningen 2022 van de Vereniging 
Koorkerk en de RGMZ hebben goedgekeurd. Verder is  Addy Simonse benoemd als 
bestuurder. De bevestiging in de dienst hopen wij te plannen in een dienst waarin onze 
predikant Elly van Kuijck voorgaat. Verder hebben wij het project ‘Thuisgevers’ met de 
aanwezigen besproken, waarbij iedereen in de gelegenheid is gesteld om op vellen de 
eigen mening te delen. Dat leverde veel input op! Vanwege het belang van dit thema 
hebben wij zondag 4 juni de kerkbezoekers nogmaals uitgenodigd hun wensen en 
zorgen op schrift te delen. Ook daarvan is goed gebruikt gemaakt.
Teus Baars

Thuisgevers
Wat was het goed om op de gemeenteavond met elkaar na te denken over de mogelijke 
huisvesting van statushouders. 
De gesprekken hierover, alle argumenten die langs zijn gekomen, hebben een breed 
assortiment opgeleverd waar we mee verder kunnen. Want op dit moment durven we 
dat.
Alles wat geschreven is hebben we uitvoerig besproken in een overleg met bestuur, 
Gert Kooiman en José Baars.
We hebben besloten een werkgroepje samen te stellen om een vervolgstap te kunnen 
maken: het uitzoeken van alle regelgeving rondom dit onderwerp.
In deze werkgroep hebben de volgende mensen zitting gekregen: Gert Kooiman, José 
Baars, Joep de Valk, Teus Baars en Simone Ludikhuijze
Pas als helder is wat ons speelvlak is kunnen we een afweging maken.
Veel dank aan iedereen die met ons heeft meegedacht. 

Met een zomerse groet,
Simone Ludikhuijze

Kun je fietsen? Fiets dan mee!

Wie fietst er regelmatig en geniet daarvan? 

Diegene kan zich ook nuttig maken. Kinderen van vluchtelingen in de 
leerplichtige leeftijd gaan al vlot na aankomst in het AZC Middelburg naar het 
Taalexpertisecentrum (TEC) voor het leren van Nederlands en te integreren 
in ons onderwijs. De kinderen kunnen fietsen, maar kennen de route door 
Middelburg en de verkeersregels nog niet goed. Wie kan en wil op ‘oproep’ de 
eerste paar dagen al fietsend begeleiden van het AZC (Laurens Stommespad) 
naar TEC (Nederstraat) en/of ‘s middags terug? 

Zeg jij ‘ja’ dan komt je naam op een lijst met vrijwilligers te staan. Als er een of 
enkele nieuwe kindjes komen, dan belt het TEC of je kans ziet mee te fietsen. Je 
bent vrij om dan ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen, want soms heb je zelf plannen.

Meer informatie: José 0651070297 of per e-mail josembaars@live.nl. 
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Zondag 16 juli Aries van Meeteren

Moments contained
Wie Rotterdam Centraal Station uitkomt, kan niet echt om haar heen: op het grote plein 
voor het station staat sinds kort een vier meter hoog beeld van een vrouw van kleur. 
Kunstenaar Thomas J. Price wil ons met zijn bronzen beeld ‘Moments contained’ bevragen. 
Wie mag er ruimte innemen 
en wie niet? Het beeld maakt 
veel reacties los, waarvan 
sommige best heftig zijn. 
Bij de voorbereiding van de 
dienst ging bij mij het beeld 
een verbinding aan met een 
tekst uit Mattheüs 13. Zowel 
het beeld als de tekst ervaar 
ik als een indringende oproep 
tot mildheid. We lezen ook 
een gedicht van Elfie Tromp 
over het beeld van Price: “Ook 
zonder insigne of helm is een mens het eren waard. Leven is een radicale daad.”

Zondag 30 juli 
ds Joep de Valk
Is lijden voor niets?  
De warme dagen maken het 
leven zonnig. Gelukkig! De 
ellende en onrechtvaardigheid 
in de wereld lijken misschien 
iets verder weg. Een goed 
moment om na te denken 
of al dat lijden voor niets 
is. Ook ieder van ons krijgt 
met tegenslag te maken: 
ziekte, loopbaan, ouderdom, 
eenzaamheid. Moeten we 
het zo snel mogelijk vergeten 
wanneer het – hopelijk – weer 
beter gaat? Volgens psalm 56 worden al onze tranen opgevangen in een kruik. Gods kruik. 
Zij gaan niet verloren.
Deze belofte is het scharnierpunt in de psalm. Het moment waarop ellende omslaat in 
vertrouwen. Kan dat zo zijn voor ons? 

Zondag 6 augustus ds. Annemike van der Meiden
Zondag 6 augustus met ds. Annemike van der Meiden gaat de kerkdienst 
over het soepzootje dat Jakob ervan gemaakt heeft m.b.t. zijn broer Esau. 
Ik heb lang gezocht naar de achtergrond van dat woord ‘soepzootje’. Van Dale gaf uiteindelijk 
antwoord. Het is het restafval (botten, vel, stukjes orgaanvlees) dat slagers vroeger op 
zaterdagavond verkochten. Voor de soep van zondag natuurlijk. Dan hoefde moeder alleen 
maar soep op te warmen en had ze ook rust.
Met het soepzootje van Jakob duiken we moeizame familieverbanden in. Ter compensatie 
krijgen jullie allemaal een Twents soeprecept van mijn oude vader Anne mee. 

Bij de diensten

Zondag 13 augustus 
met ds. Foekje Dijk
Het thema van de dienst 
luidt: ‘Lef om op weg te 
gaan …’
In deze weerbarstige tijd is 
het bepaald een uitdaging 
om ondanks alle korte 
lontjes, virtueel en fysiek 
geweld, godsdiensttwisten 
en niet te vergeten de vele 
oorlogen die er op aarde 
woeden, toch moed te 
vatten om op weg te gaan. 
Om tegen de verdrukking in 
te blijven geloven en waar te 
maken dat barmhartigheid 
jegens elkaar mogelijk is en 
blijft.
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In memoriam

Bedankt.
Graag wil ik langs deze weg 
ds. Wim Jansen bedanken 
voor het In memoriam van 
mijn man Karel De Coninck. 
Maar voornamelijk ook een 
speciale dank voor Wim 
en zijn vrouw Eliane voor 
hun bijdrage die ze hebben 
geleverd bij de religieuze 
uitvaart en de as uitstrooiing 
van Karel.

Verriest Guy

Taakgroep diaconaat

Hierna treft u informatie aan over diaconale activiteiten ‘wat we doen’ en ‘waaraan we 
geven’. Diaconaat is iets van ons allemaal. Behalve dat vele handen licht werk maken, 
kunnen we door samen op te trekken ook de uitkomst van de som 1+1 op 3 laten uitkomen. 
Bijvoorbeeld door samenwerking op diaconaal gebied met de Nieuwe Kerkgemeente. Een 
voorbeeld daarvan? De keuze van beide kerken om op 25 juni te collecteren voor hulp aan 
Oekraïne – specifiek voor de mensen in het gebied dat is getroffen door een watervloed na 
het opblazen van de Kachovka-dam bij Cherson. 

DOEN
Vakantietasjes
Voor het vullen van de tasjes hebben zich ook uit de Koorkerk voldoende mensen gemeld.  
Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt hiervan persoonlijk bericht. Hartelijk dank! De  
210  tasjes worden op 14  en 15 juli uitgereikt.

Lunch statushouders
De lunch met statushouders van 21 mei is in de taakgroep geëvalueerd. Bij een volgende 
gelegenheid gaan we enkele dingen anders doen. Zoals: nadrukkelijk gezinnen uitnodigen 
(er kwamen in mei alleen mannen), bij mooi weer buiten eten zo mogelijk zittend aan tafel 
en met een duidelijk welkom/startmoment. Het lijkt ons goed op kaartjes te zetten welk 
gerecht wat bevat (zodat mensen die halal willen eten kunnen kiezen), maar verder over 
dat halal eten niet te ingewikkeld te doen.
De eerstvolgende lunch zal plaatsvinden tijdens de zomervakantie van scholen, dan 
hebben de kinderen ook een activiteit (en wij zorgen voor bellenblaas e.d.) op 13 augustus, 
vanaf 12 uur. Met het oog op moeilijkheden met de taal, google translate heeft ook een 
functie waarbij een in een andere taal uitgesproken tekst direct in geschreven taal op je 
mobiel verschijnt. Dit kan de communicatie vereenvoudigen. 
Wie mee wil doen, graag! Aanmelden kan bij José 0651070297 of per e-mail josembaars@
live.nl. 

Huisvesting statushouders
Zie hiervoor het stukje van het kerkbestuur. In de documentaire ‘Thuis’ die gaat over een 
nieuw thuis vinden voor jezelf of voor een ander met vrijwilligerswerk, laat Bertine Oosthoek 
van https://dethuisgevers.nl, die ook onze kerk met raad en daad ondersteunt, zien wat 
huisvesting van statushouders voor hen en haar betekent. Je vindt de documentaire op 
YouTube en via de volgende link https://youtu.be/UrXo1mOr0sw

Vacatures
Incidenteel diaconaal: meefietsen 
(zie apart artikeltje: kun je fietsen, fiets dan mee).

Structureel interkerkelijk: 
De Raad van Kerken Middelburg zoekt een secretaris! Het is een leuke club van mensen uit 
verschillende kerken. Er wordt niet heel vaak vergaderd, maar de informatie over specifieke 
activiteiten (die door werkgroepen worden georganiseerd) zoals de week voor eenheid en 
de vredesweek vindt via de secretaris natuurlijk ook de weg naar de aangesloten kerken. 

Meer informatie: Chris Bakker (voorzitter) 0644980502 of per e-mail rvkmiddelburg@
zeelandnet.nl

José Baars
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Boekenmarkt 

Spannende maanden
Hoewel in Middelburg en op onze BM duidelijk is dat al veel vakantiegangers beiden 
weten te vinden, zijn juli en augustus toch de echte drukke vakantiemaanden.
Spannende tijden dus: Hoe zal de verkoop verlopen? Krijgen we voldoende verkoopbare 
boeken aangeboden om de kasten en tafel vol en aantrekkelijk te houden? Kunnen we 
de BM steeds met 3 diensten door 2 vrijwilligers bemensen? Want ook Koorkerkers/
vrijwilligers gaan op vakantie.

Stand van zaken
Tot nu toe loopt de verkoop redelijk goed. De teller zal eind juni boven de € 4000 uitkomen. 
De categorieën Bijzondere Boeken, Nederlandstalige literatuur, publicaties over Zeeland, 
Jeugd- en Jongeren boeken (bij jong én oud) en boeken over Kunst&Cultuur zijn onze 
kaskrakers. Maar de liefhebbers van andere boeken weten ook regelmatig hun slag te 
slaan binnen de andere categorieën.

Nieuw aanbod aan boeken, met name bij de kaskrakers, is weer van harte welkom. 
Kleine partijen, b.v. een paar tassen, kunnen in de Koorkerk afgeleverd worden tijdens 
de openstelling. Bij aanbod van grotere partijen kan contact opgenomen worden met 
onze logistieke man, Tom Lijftogt, die daar dan graag een afspraak over maakt. Tel. 06-
53219606 of tomlijfogt@planet.nl
Naast de verkoop blijft ook ons vrijwilligersbestand stabiel.  Soms zijn mensen 
genoodzaakt zich af te melden, maar daar staat steeds nieuwe aanwas tegenover. 
Gelukkig, want het succes van onze BM staat of valt met de inzet van de vele trouwe 
vrijwilligers. 

De opslag en selectie van de vele aangeboden boeken hebben we kunnen verbeteren 
dankzij het aanbod van Lundia kasten voor de externe opslag, een betere indeling van 
de voorraad in de orgel-doorgang en –kast en een snelle afvoer van overbodige waar.
Dankzij de ervaringen van onze vrijwilligers zijn er enkele aanpassingen aangebracht in 
de indeling en de prijzen voor sommige categorieën. Op korte termijn gaan we met een 
nieuwe kleurrijke poster buiten de Koorkerk aandacht voor de BM trekken.
Wat de openingstijden betreft vragen we voor twee zaken aandacht.
*Tot eind augustus zal de BM op donderdagen na de 1ste shift van 10.30 – 12.45 u 
gesloten zijn i.v.m. het Meditatief Moment van 13.00 – 13.30 u., gevolgd door het Lange 
Jan Project van 15.00 – 15.30 u.

Inclusief de voorbereiding en afronding met uitloop is openstelling tussen beide 
evenementen en na 16.00 u niet zinvol. Het wegvallen van het marktdag publiek zal, 
evenals de regelmatige verhuur van de Koorkerk, de inkomsten voor de BM zeker 
drukken, maar daar staan de presentaties van het MM en LJP en inkomsten door verhuur 
voor de KK tegenover. 
*Verder houden we er rekening mee dat het tijdens deze zomermaanden soms  niet zal 
lukken om met 2 vrijwilligers de BM te bedienen. Waar mogelijk zal dan 1 vrijwilliger 
die draaiende proberen te houden. Lukt dat echter niet, dan zijn we gedwongen terug 
te vallen op de aankoop van klanten via het geldkistje. Bijzondere Boeken zullen in dat 
geval niet op de tafel te koop aangeboden worden.



6

Verrassende ontmoetingen
Eerder melden we al dat onze BM steeds meer Belgische buren trekt. Dat leidt menigmaal 
tot een praatje over onze verschillen in gedrag en taal, waar voor ons  Nederlanders 
het nodige van op te steken en te leren valt. Maar die contacten leveren ook nieuwe 
pleitbezorgers van onze BM op.
Zo konden we een mevrouw uit Merelbeke, die na aankoop van diverse boeken, haar 
bankpas bij de ingang van de KK verloren was, die, dankzij het speurwerk van Adrie le 
Clercq, terugbezorgen.
En daarmee hebben we in Vlaamse kringen een enthousiaste promotor van onze BM erbij 
gekregen.
Leuk om te vermelden is ook dat we regelmatig mensen 
warm weten te maken voor hen onbekende auteurs. Zo 
raakte een Middelburgse bezoeker in de ban van de hem 
onbekende Maarten ’t Hart, waarna hij verschillende 
boeken daarvan aanschafte.
En het plezier dat het rondleiden en enthousiast maken 
van onze mooie Koorkerk als trouwlocatie, met een goed 
gevolg,  geeft, willen we u ook niet onthouden.

Als de lange termijn weersvoorspellingen uitkomen, gaan 
we een paar zeer warme zomermaanden tegemoet. De 
Koorkerk biedt dan een aangename verkoeling voor de 
vele toeristen. En hopelijk vliegen onze mooie boeken 
dan als warme broodjes over onze  betaaltafel.

Het boekenmarktteam

Nieuwe poster voor de 
Boekenmarkt
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(vervolg pagina 1)

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
Programma 2023-2024 – 1e deel t/m november 2023
(2e deel januari t/m april 2024 volgt in de Vierpas van september a.s.)

24 oktober 2023
De heer Arnold Wiggers (Winterswijk, 1958) studeerde geschiedenis in Nijmegen. 
Vanaf 1987 was hij werkzaam bij de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) in Middelburg, 
laatstelijk als van hoofd van het Zeeuws Documentatiecentrum. Na van juni 2000 
tot oktober 2004 aan het Streekarchief Regio Eindhoven verbonden te zijn geweest, 
heeft hij tot augustus 2018 in de omgeving van Lausanne (CH) gewoond, waar hij 
in het volwassenenonderwijs werkzaam is geweest. Sindsdien weer woonachtig in 
Middelburg en actief op vrijwillige basis (Teeken Akademie, Zeeuws Genootschap, 
Vrienden van de ZB, Oostkerk en Welzijn Middelburg). 
De titel van de lezing is:
De collectie oud bezit van de ZB Bibliotheek van Zeeland
Aan de Kousteensedijk in Middelburg worden in de kluis 
van wat inmiddels ZB Bibliotheek van Zeeland heet zo’n 
18.000 boeken van voor 1800 bewaard, waarvan de 
oudste exemplaren uit de late middeleeuwen stammen. 
Aan de hand van (foto’s van) bijzondere werken zal hij de 
wording van de collectie schetsen, waarin een grote rol is 
weggelegd voor de voormalige Provinciale Bibliotheek, 
het Zeeuws Genootschap en andere organisaties en particulieren. Bij dit alles hebben 
de hoogte- en dieptepunten in de Middelburgse geschiedenis hun duidelijke sporen 
nagelaten. 

28 november 2023
De heer Joost Bakker (Eindhoven, 1945) oud-zeeloods 
en kunstverzamelaar heeft sinds juli 1996 een galerie-
kunsthandel in Middelburg. Na zijn pensionering in 
december 2000 houdt hij zich professioneel bezig met 
Zeeuwse kunst uit de periode 1900-1960. Sinds 2001 is 
hij als gastconservator werkzaam voor Museum Veere. 
Hij geeft lezingen en publiceert regelmatig over het 
Walcherse en met name het Veerse kunstgebeuren. In 
juni 2019 verscheen zijn uitgebreide monografie over de 
Veerse kunstenaarskolonie:” Veere daar moest je geweest 
zijn”. 
De titel van de lezing:
Marlow Moss  “een vrouwelijke Mondriaan in Biggekerke”.
De schilderes Marlow Moss (1889 – 1958) geboren in het Engelse Kilburn (London) als 
Marjorie Jewell Moss is waarschijnlijk een van de minst bekende schilders uit de Parijse 
kunstgroep Abstraction- Création (opgericht 1931), waar zij op voorspraak van Piet 
Mondriaan ( 1872 – 1944) in 1932 geïntroduceerd werd. Opgegroeid in een welgesteld 
milieu en opgeleid met muziek en dans besloot zij op 25-jarige leeftijd kunstschilder 
te worden en veranderde haar voornaam officieel in het meer “onzijdige” Marlow. Haar 
levensmotto’s waren Ruimte, Beweging, Licht!  

Noteert u al vast de data van de bijeenkomsten in uw agenda!!
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Mededelingen
Omdat ons ledental door de jaren heen wat geslonken is vanwege ouderdom en 
overlijden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom!!

De bijeenkomsten vinden net als vorig jaar plaats elke 4e dinsdag van de maand.
We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, 
Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14,95 euro kost) om 12 uur en 
daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
Als u mee wilt lunchen wilt u dit dan opgeven bij Albert de Visser 
devisseraj@zeelandnet.nl
Uiterlijk op de vrijdag voor 10.30 uur voorafgaand aan de lezing.

Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer nodig.
De contributie voor het seizoen 2023 – 2024 bedraagt dit seizoen 35 euro per lid.  
Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer 
NL90SNSB0705787125 t.n.v. N.M.C. Immink- Vroomen Middelburg 

Niet- leden zijn bij elke lezing welkom!
Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 7 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  

Voor verdere informatie José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl 
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Vervolg Taakgroep Diaconaat

GEVEN

Collecteopbrengsten mei 2023
Syrië kerk als plek van hoop en herstel € 174,75
Algemene diaconale collecte € 126,57
Vakantietasjes € 319,93
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen €299,20
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Voorgenomen collectes juli en augustus 2023

2 juli Migranten Indonesië
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van 
Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, 
of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet 
de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van 
mensenhandel.
De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische 
projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp 
aan getraumatiseerde slachtoffers.
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via 
de wijkkas. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken aan Kerk in Actie, NL89ABNA 
0457457457 o.v.v. collecte ‘Migranten Indonesië’. Meer info:
https://kerkinactie.nl/migrantenindonesie

9 juli Algemene diaconie
Collecte voor de diaconale spaarpot van de Protestantse Gemeente Middelburg 
(die we samen met de Nieuwe Kerkgemeente vormen). Hieruit worden spoedacties 
voorgeschoten en gezamenlijke initiatieven bekostigd.
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de 
wijkkas.

16 juli Israël, Jongeren en mensenrechten
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit 
van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie 
Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - 
meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er 
ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of 
asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun 
landgenoten kijken.
Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenisrael
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via 
de wijkkas. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken aan Kerk in Actie, NL89ABNA 
0457457457 o.v.v. collecte ‘Jongeren Israël’.

23 juli Tent of Nations
Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van 
de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en 
de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een 
geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. 
Meer info over het project, mogelijkheden het te bezoeken en vrijwilligerswerk: https://
www.tentofnations.nl
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de 
wijkkas. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken aan NL75 TRIO 0391 0822 21 t.n.v. 
‘Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland’.
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30 juli Mensen zonder papieren
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning 
en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 
omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. 
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa 
Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met 
informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, 
worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Meer lezen: 
https://kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte 
of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp 
ongedocumenteerden. 

6 augustus Algemene diaconie
Zie informatie hiervoor bij 9 juli.

13 augustus Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek 
In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun van Kerk in 
Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en betaalde voorgangers en 
jeugdleiders voor kleine dorpskerken om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve 
bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren 
ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten. Zie ook: 
https://www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via 
de wijkkas. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken aan Kerk in Actie, NL89ABNA 
0457457457 o.v.v. Kerk Noord Ghana

20 augustus Colombia, perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land 
regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name 
kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De 
organisatie Renacer geeft jongeren voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in handen 
van mensenhandelaren vallen. Jongeren krijgen ook een vakopleiding zodat ze in hun 
eigen inkomen kunnen voorzien. Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op 
kerkdienstgemist) of via de wijkkas. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken aan Kerk in 
Actie, NL89ABNA 0457457457 o.v.v. Vluchteling Colombia

27 augustus jongeren Libanon
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet 
te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen 
jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een 
betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare 
tieners uit deze wijk op. Ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale 
hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. 
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de 
wijkkas. U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 
in Actie o.v.v. ‘Jongeren Libanon’.
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In memoriam

 Nelleke de Groot – in memoriam

Op 12 mei is Nelleke de Groot – van der Hoest overleden op 68 jarige leeftijd. Nelleke en 
Ruud - haar jeugdvriend en echtgenoot gedurende 52 jaar – wonen/woonden dichtbij de 
kerk. De Lange Jan is vanuit de tuin te zien. Niet veel Koorkerkers zullen Nelleke kennen. 
Net zoals bijna de helft van onze leden was haar band met de Koorkerk heel losjes, maar 
wel warm. 

Voor haar sterven heb ik Nelleke éénmaal vrij intensief mogen spreken, samen met Ruud 
en even later ook dochter Anouke. Mij trof haar schoonheid – mooi, dat zeker, een mooie 
vrouw - maar ook schoon in een andere betekenis. Haar heldere ogen, niets te verbergen, 
schoon en helder.
Het gesprek kwam op haar inzet voor anderen, haar zorg en haar liefde voor de mensen 
om haar heen. Dat zij soms of misschien wel vaak over haar grenzen zou zijn gegaan. Dat 
sprak zij tegen. Juist in het zorgen en klaar staan voor anderen, juist daar kreeg zij energie 
van, daar kreeg zij juist veel voor terug. 
Hoe doe je dat, altijd klaar staan om liefde en aandacht te geven, zonder over je grenzen 
heen te gaan? Ik denk door eenvoud. Wij zijn complexe mensen; voelen ons snel bedreigd 
of miskend; willen meer hebben of meer zijn om onze onzekerheid te sussen. Kun je 
eenvoudig zijn, genoeg hebben aan dat wat is, daar dankbaar voor zijn, ja, dan kan je 
liefde geven. Als je met dat vertrouwen - dat ik Nelleke toedicht - door het leven kan gaan, 
dan leef je en dan ben je.

Nelleke kon zich aan het leven toevertrouwen, met zachtmoedigheid als gevolg. Waren 
we maar allemaal zo zachtmoedig, dan zou de aarde een rijk van vrede zijn.
In vrede is zij haar dood tegemoet gegaan, ondanks haar 68 jaar. Ruud, dochter Anouke en 
zoon Rens ook, in vrede met hun lot, met dat wat is. 
Schoon en helder. Eenvoudig en zachtmoedig. Je toevertrouwen aan dat wat is. 

Planning Vierpas  seizoen 2023/2024

Editie               Kopij uiterlijk         Verschijnt uiterlijk

September 2023  25-8-2023  3-9-2023

Oktober 2023  22-9-2023  1-10-2023

November 2023  20-10-2023  29-10-2023

December 2023  24-11-2023  3-12-2023

Januari 2024  22-12-2023  31-12-2023

Februari 2024  19-1-2024  28-1-2024

Maart 2024  23-2-2024  3-3-2024

April 2024  22-3-2024  31-3-2024

Mei 2024  19-4-2024  28-4-2024

Juni 2024  24-5-2024  2-6-2024

Juli/augustus 2024 21-6-2024  30-6-2024

Inleveren kopij voor 
de volgende Vierpas

Iedereen die zich 
betrokken voelt bij de 
Koorkerkgemeenschap kan 
informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen 
aanleveren voor de Vierpas.
 
De Vierpas van september 
verschijnt omstreeks 
3 september 2023. 

U kunt uw artikel tot 
uiterlijk 25 augustus 2023 
per e-mail inleveren bij de 
redacteur, Adrie le Clercq. 

Zijn e-mailadres is:  
adeleclercq@zeelandnet.nl 

Eventueel bij het artikel te 
plaatsen beeldmateriaal 
graag in een aparte e-mail 
of bijlage. 



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
Meulblok tel.: 0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• VK Inz. Wijkkas 
Koorkerkgemeenschap 
Middelburg, rek.nr. NL52INGB 
0000 2185 95    
• Vereniging Koorkerk 
Middelburg, rek.nr. NL 35 TRIO 
0788 9579 29
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

 Geloven in moeilijke tijden
 leesgroep met dr. Noëla Polet 

Het is goed om tijd vrij te maken en samen met anderen te praten, te denken en op 
zoek te gaan naar antwoorden op levensvragen. Hoe kunnen we ontsnappen aan 
gedachten, opvattingen en oordelen die ons beknellen? Hoe kunnen we aankijken 
tegen een wereld en een bestaan dat voortdurend veranderd?  Wat is Gods plan 
met deze schepping waar wij als mens deel van uitmaken? Is het mogelijk om de 
spirituele kant van ons bestaan op een betekenisvolle en 
bevredigende manier verder te ontwikkelen en vorm te 
geven?

Afgelopen jaar heeft dr. Noëla Polet leeskringen geleid 
in Terneuzen, Haamstede, Goes en Middelburg vanuit 
het thema: ‘Geloven in Moeilijke Tijden’. In een aantal 
bijeenkomsten is daarbij het Mystieke leven behandeld van  
Adelaïde Marie Champignon de Cicé (1749-1818), stichteres 
van de Sociëteit van de Dochters van het Hart van Maria. 
Noëla Polet is theoloog en zelf ook lid van deze sociëteit 
en al vele jaren in verschillende functies actief binnen de 
katholiek kerk. Noëla Polet is uitgezonden geweest naar 
Ethiopië, heeft als pastor gefungeerd in Oost- Zeeuws-Vlaanderen en woont nu in 
Zierikzee waar ze het pastoresteam ondersteunt. Na de zomervakantie worden de 
leeskringen hervat.

De grote veranderingen in kerk en maatschappij - sinds het midden van de vorige 
eeuw (1950) - is voor kardinaal Jozef de Kesel (1947) aanleiding geweest om een 
handzaam boekje te schrijven met als titel ‘Geloof & Godsdienst in een seculiere 
samenleving’. De vraag komt daarin aan de orde: ‘waar moet het ons als christenen 
om gaan?’. Jozef de Kesel is de huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel en 
hoofd (metropoliet) van de Belgische Kerkprovincie. Hij geeft de indruk tussen de 
mensen te staan. Ook is hij van mening dat de kerk zich perfect kan positioneren 
binnen de context van een moderne en seculiere samenleving en van daaruit haar 
missie kan volbrengen. Hij maakt duidelijk dat de kerk geroepen is om Gods Liefde 
aan allen bekend te maken zonder overdreven zendingsdrang en met respect voor 
andere religieuze tradities en levensbeschouwingen.

In september 2023 start een nieuwe ronde in Middelburg. Het boekje van Jozef de 
Kesel wordt dan als uitgangpunt genomen. Het is de bedoeling om één keer per 
maand bij elkaar te komen op een vaste dag in het secretariaat van de H.H. Petrus 
en Pauluskerk, Lombardstraat 3 in Middelburg. De exacte dag en de aanvangstijd 
worden in overleg met de deelnemers tijdens de kennismakings- bijeenkomst 
vastgesteld. Deze kennismakingsbijeenkomst is op maandag 18 september 
2023 om 16.00 uur.  

Heeft u belangstelling om aan deze leesgroep deel te nemen, stuur dan een e-mail 
met uw naam en telefoonnummer aan secretariaat@rkwalcheren.nl of poletnj@
zeelandnet.nl


